Iwart van ‘t Volk is een ontdekkingsreis door de gekleurde geschiedenis
van 't Stad. Dit boekje verzamelt twee wandelingen langs de Antwerpse
migrantengemeenschappen. Wie is wanneer gekomen? En waarom? Hoe
staan die migranten vandaag in de samenleving? En hoe bekijkt de oude
Antwerpenaar deze nieuwe Antwerpenaars?

Twee wandelingen: één over oude, één over nieuwe migratie.

De eerste wandeling gaat door de stationsbuurt en Borgerhout. Ze gaat
over ltaliaanse, Marokkaanse en Turkse gastarbeiders in de jaren zestig.
Over joodse oorlogsmigratie en de diamanthandel, over de eerste pizzeria's
en peixarias. Ze toont ook een tweede en derde generatie, geboren en
getogen in de Koekenstad. Ze vertelt over luisterrijke trouwerijen en lekkere
pitabroodjes, maar ook over moeilijkheden rond achterstand en ‘batsende
culturen’ ...

In de tweede wandeling komen de ‘nieuwe migranten’ aan bod. Ze trekt door
Antwerpen Noord, en zet je op het pad van de Chinese migratie, van Poolse
gelukszoekers en Afrikaanse vluchtelingen. Ze vertelt van Tsjetsjenen over
Roma tot de Seefhoek, van achterstelling en de allochtone middenstand. Hete
thema’s als racisme en integratie gaat deze wandeling niet uit de weg...

Met stadsplannetjes en uitgebreide toelichting. En een extra CD met verhalen
van Antwerpse migranten.
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