over een draak van een dynastie.

Een steevast onderdeel op het
staatsexamen was het schrijven van &
een gedicht volgens de regels van
de kunst. Van de hele periode
ziin liefst 50.000 gedichten f
bewaard gebleven, van niet
minder dan 2.200 dichters. De

- pogzie vormt dan ook de lei-

draad door de Tangtentoon-

hun uiterlijk. Ze tooiden

volgden daarhij de snel ver-
anderende made. De

de haiku in de
. siond de dicht-

gaans opgestoken
tot een wrong
 met de meest
excentrieke
- haarpinnen. 0ok
aan make-up ont-
brak het niet.
v Om mooi te zijn,
moesten vrouwen
ook flink eten. Mollig-
heid was het schoon-
heidsideaal.
glles te maken met het
figuur van Yang Yuhuan,
ihgmﬂewncubmevan

e productiviteit

OVINCIE HAALT TOPSTUKKEN UIT DE TANGDYNASTIE IN HUIS

RONKEN DICHTERS EN DIKKE DAMES

mt als nooit tevoren? Fout. Toen wij nog door de duisternis van de middeleeuwen ploeterden,
de Tangkeizers verlichting tot in het huidige Turkije. Een expo in het Provinciehuis Ieert ons

7ich in de fijnste stoffenen

haren werden door-

de draak betrokken bij de schepping

Dat had

DRAKEN

‘Een draak van
een wijf', het is
in Vlaanderen geen compliment.
We associgren draken met vlees-
geworden lelijkheid. In China staat
de draak dan weer voor wijsheid en
deugd. In de Chinese mythologie is

van de aarde. Hij is de heerser over
het water, en werd vroeger aanbe- -
den om voor regen te zorgen in tij-
den van extreme droogte. Een

Chingse draak is een waterdier zon-

der vleugels, in tegensté\ling tot de
westerse variant. De Handynastie,
een opvolger van de Tangdynastie,
koos de draak zelfs als haar sym-
boal. Tijdens die dynastie stond de
doodstraf op een verkeerd gebruik
van drakensymbolen. Ook vandaag
nog is de draak alomtegenwoordig
in de Chinese cultuur. Het land wordt
soms de Grote Draak genoemd, en
==t fun nieuwiaarsieest dansen de
Chimezzn nog aftid de bekende dra-

i=ndans (e Van Orshoven)

Het ombe!zen van de maan, Sp.-
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