LA CLE DU BOUDOIR - FOTO'S VAN FILIP NAUDTS ***

Adembenemende portretten
van bekende vrouwen.

‘Clest quai, la beauté?’. Het is
gen vraag waar je eigenlijk
niet over hoeft te mijmeren, zo
leert fotograaf Filip Naudts in
Galerie  Van Campen &
Rochtus. Naudts nam een
tiental mooie karaktervrou-
wen, zette ze in een kunstig
decor en drukte op de sluiter-
knop. ‘Et voila. La beauté,
c'estca.’

De expo la clé du boudoir
begint met een foto van Gilda
De Bal in een witte jurk.
Tussen haar_ witgrijze haren
verschijnt een hand die tussen
haar borsten een sleutel weg-
haalt. Het is de sleutel die toe-
gang geeft tot het boudoir, een
intieme meisjeskamer. Een
freudiaanse metafoor, die nog

wordt versterkt door de
s S

ons met haar rechterhand absalu-
tie schenkt. Bovendien verwijst
Naudts met de 17de-eeuwse jurk
van De Bal naar de portretschil-
ders uit de Hollandse Gouden

Eeuw, en dan vooral naar Johan-

nes Vermeer.

Vermeer blijft doorheen deze foto-
reeks consequent aanwezig. Maar
lang niet alle referenties zijn be-
wust gekozen. Ondanks zijn zelf-
portret getiteld De amogantie -
het enige mannenporiret uit de
reeks -, is Naudts een ongecom-

pliceerde speelvogel die verwel-

komt wat zich spontaan aandient.
Veerle Dobbelaere kreeg een gla-
zen ovalen plaat voor het gezicht,
en het resultaat is verbluffend. De
foto wordt schilderij: het in het
glas weerkaatste en vervormde
licht lijkt wel met een fijn penseel
aangebracht.

Die spontaniteit houdt ook risica’s
in. De interpretatie van een werk
kan verschillende, onvoorziene

Christushouding .van De Bal, die-

richtingen uit. Stand- up Gorcha
Davidova heeft een doorzichtige
boerka aver het hoofd. Doorheen
de boerka zijn haar borsten zicht-
baar. Vaor een portretfotograaf telt
hier vooral de schoonheid van het
beeld, gecombineerd met de ver-
heeldingskracht van het taboe. Dat
mensen met een religieus referen-
tiekader hier aanstoot aan nemen,
lijkt evident. Nochtans heeft deze
expo niet de ambitie een spiegel
voor e houden. La clé du boudair
wil vooral het oog bevallen.

De geportretieerde vrouwen zijn
stuk voor stuk schoonheden.
Sommige passen door hun tijdlo-
ze uitstraling perfect in het refe-
rentiekader van het 17de-eeuwse
portret. Andere zijn op hun beurt
perfecte schoonheden. Erika Van
Tielen mag met haar rode haar en

“haar froufrou dan wel een minder

tijdloos gezicht hebben, van haar

fijne gelaatstrekken en haar blos

bll T je genieten.
{Ive Van Urshoven)

" 'Fotograaf 'I"i]ip Naudts is een

ongecompliceerde speel-
vogel die verwelkomt wat
zich spontaan aandient.”

Tem. 21/3.

Galerie Van Campen -
& Rochtus,
Verschansingstraat 52,
2000 Antwerpen.

Do en vr van 12u tot 18u,
za en zo van 14u tot 18u.
Info: 03/294.06.62.
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