DOSSIER BERENDRECHT - ZANDVLIET - LILLO

De familie Peric fietst de Gansrijdersroute

“Op de fiets leer je veel byj”

Mocht er een prijs bestaan voor fietsende families, de familie Peric
uit Zandvliet zou ze met vlag en wimpel winnen. Hoeveel kilometer
ze van de vernieuwde Gansrijdersroute al hebben afgelegd, valt

niet meer bij te houden. Mama Angélique (35): “Zodra de zon schijnt,
spring ik met mijn dochters op de fiets.”

(44 Fietsen is gezond”, zegt Maja (14).
“Het is ontspannend, en je bent
in de buitenlucht. Bovendien leer je veel
bij over de natuur.” Haar zus Nina (12)
houdt vooral van de fietstochten door
de polders, richting het Nederlandse
Ossendrecht. “|e komt er veel soorten
dieren tegen zoals vlinders, schapen en
paarden. In de lente staan de bloemen
ook mooiin bloei.”
Een ander stuk van de Gansrijdersroute
brengt hen door het Reigersbos, in
Berendrecht. “Je hebt hier mooie Schot-
se runderen, met van die lange haren.
En somszie je hier reigers. Kijk! Daar is er
een!” “Waar is die reiger dan?”, vraagt
zus Anna (6). Hij is al gaan vliegen. Mis-
schien ziet ze hem straks, onderweg
naar de grootouders in Ossendrecht. Net
over de grens bevindt zich haar favoriet
stukje Gansrijdersroute. “In de Stoppel-
bergen gaat de weg op en neer. Als we

bergaf rijden, hoef ik niet te trappen.
Dan gooi ik mijn benen in de lucht.”

De volle 46 kilometer van de route
hebben de meisjes nog niet afgelegd.
Later, als ze groter zijn, kunnen ze
andere trekpleisters ontdekken zoals
de Joodse begraafplaats in Putte, het
Kasteel Ravenhof in Stabroek of de anti-
tankgracht in Kapellen.

Maja weet waar de naam Gansrijders-
route vandaan komt. “Van het gans-
rijden, natuurlijk. Datvindt elk jaar plaats
in Stabroek, Berendrecht en Zandvliet,
dorpen waar de route doorheen loopt.
Maar je komt er niet mee in Hoevenen
of Lillo, het dorp dat dit jaar het Keizer-
rijden organiseerde. De winnaar van die
wedstrijd komt trouwens uit Zandvliet.
Volgend jaar wordt het Keizerrijden dus
bij ons georganiseerd.”
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- TIP: KERK

| LILLO-FORT

| Dekerkvanlillo-Fort
| vindtuop de Haven-

; markt, net naast café

| ’tPleintje. Ze werd door |
de Oostenrijkers gebouwd
| op heteindevande 18de |
| eeuw. In 1817 werd ze
- na een geschil buiten

dienst gesteld, waarna
i zein 1830 gebruikt werd

als kazerne, opslagplaats
. en keuken. In 1839 werd
. ze opnieuw gewijd. Nu is
f de kerk zeer populair bij
! trouwers. i

¥ Lillo boekendorp en

' Keizerrijden.
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d Kijk op 17 en 21/4 naar
De Nieuwe Antwerpenaar op atv

voor nog meer tips!

Hebt u zelf nog tips uit Berendrecht
Zandvliet of Lillo? Laat het ons
weten op www.dna.be.
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